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Eerste zondag in de Veertigdagentijd 
 

Thema van de dienst: Als de splijter zich aandient 
 

 
 
 
 
We beginnen de dienst in stilte .. 
 
Pianospel 
 
Mededelingen 
 

Aanvangswoord  
In de verhalen van deze eerste zondag van de veertigdagentijd 

liggen de verleidingen op de loer. Wat is waar en wat is 

onwaar? Halve waarheden verdraaien de werkelijkheid – en dat 

blijkt zo oud als de mensheid. Met woorden van nu heet dat 

nep-nieuws, of een complottheorie. Hoe voorkom je dat je 

meegesleurd wordt? 

Aansteken van de tafelkaars 

 
Intochtslied: Lied 91a:1,2  -  Wie in de schaduw Gods mag wonen 
componist Antoine Oomen, dichter Jan Duin 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Orde van Dienst  
22 februari 2026 

Kerk van de Eenheid in Christus  
Son 

 

 



2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2. Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 

 
Bemoediging  
Onze verwachting is in de Naam van de Eeuwige 

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
Die zijn vleugels beschermend om ons heen legt 
EN LENGTE VAN LEVEN GEEFT. 
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Zo blijft de Eeuwige trouw, 
AL ONZE DAGEN EN NACHTEN.  

AMEN. 
 
Drempelgebed 
Met onze levens zijn we hier, God, 
met wat goed ging en wat vreugde gaf,  
met wat misging en pijn doet, of verdriet geeft, 
met alles wat ons in beweging zette 
om elkaar het goede te doen, 
met alles wat ons bij de handen afbrak of steeds niet lukt  

en dat ons lijkt stil te zetten 
of van elkaar afdrijft. 
Maak ons heel, God, 
dat we meer en meer mensen van u worden.  
Amen  
 
Zingen: Lied 91a:3 

3. Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 

jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 

 
Kyriëgebed, met gezongen Kyrie, lied 301 E tussen de 
intenties 
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Kyrielied: Lied 299j:1,2  -   Om de mensen en de dieren 
tekst: Karel Deurloo, Componist: Christiaan Winter 

 
2. om een wereld zonder toekomst, 
om de macht die ons kleineert, 

roepen wij voor alle volken: 
Kyrieleis, ontferm U, Heer. 

 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing: Genesis: 2:15-3:9 (Naardense bijbel) 
 
Zingen: Lied 928  -   Hoe ik ook ben  
Tekst Hein Stufkens, melodie Fokke de Vries 
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2. Hoe ik ook ben 
verloren geraakt, 

nog draagt mij een engel. 
 

3. Hoe ik ook ben 
geworden tot niets, 

nog ziet mij die Ene. 

Tweede lezing: Matteus 4:1-11 (Naardense bijbel) 
 
Zingen: Lied 539  -  Jezus diep in de woestijn 
Tekst Hanna Lam, melodie Wim ter Burg 

 

 
2. Veertig dagen zonder brood, 
Hij is niet bezweken 
–  ook al was de honger groot – 
voor zijn tegenspreker. 

3. Alle rijkdom, alle macht 
lagen in zijn handen, 
als Hij maar een knieval bracht 
voor zijn tegenstander. 

4. Jezus zei: ‘Ik kniel niet neer, 

want er staat geschreven: 
Bid alleen tot God de Heer, 
dien Hem heel je leven.’ 

5. Jezus, diep in de woestijn, 

veertig lange dagen, 
bleef het in de zware strijd 
met Gods woorden wagen. 

 
Overdenking 
 
Pianospel  
 
Zingen: Lied 538  -  Een mens te zijn op aarde 
Componist Straatsburg 1545 – Psalm 128, Dichter Willem Barnard 
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2. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 

is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 
 

3. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 

dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 

 
4. Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 

de mensen niet verlaten, 

Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 
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Toelichting op de inzameling  
Collectedoel: Guatemala: stop lesuitval werkende kinderen  

Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. WD 
Guatemala  
 
Gebeden, met als gezongen acclamatie lied 368d; Houd mij in 
leven (ook na het stille gebed), Onze Vader 

 
Componist Bernard Huijbers, Dichter Vijftig Psalmen – Psalm 25,17 

 
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen  
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Slotlied: Lied 536  -  Alles wat over ons geschreven is 
Componist Frits Mehrtens, Dichter Willem Barnard 

 

 
2 De schepping die voor ons gesloten was 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 
3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 

4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
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Zegen 
In ons hart en in ons huis 

DE ZEGEN VAN GOD. 
In ons komen en in ons gaan 
DE VREDE VAN GOD. 
In ons leven, op onze zoektocht, 
DE LIEFDE VAN GOD. 
Bij het einde, nieuw begin 
DE ARMEN VAN GOD  
OM ONS TE ONTVANGEN, 
THUIS TE BRENGEN. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Basissymboliek Veertigdagentijd 2026 
 

Rode draad in de schikkingen is ‘de Geest waaiert breed uit’. 

We kozen voor een tweedimensionale waaier met in het midden een 

vaas waarin elke keer andere bloemen, of andere materialen worden 

geplaatst.  

In sommige culturen wordt een waaier bedoeld om te 
communiceren, in andere culturen is het een symbool van geluk en 

voorspoed. De waaier staat voor beweging en communicatie op weg 

naar een andere toekomst, een nieuw begin. 
 


